Het is al een bijzonder broed-
seizoen geweest dit jaar. Of
toch voor zover ik daar nu al -
en met mijn eerder beperkte er-
varing — een inschatting van kan
maken. In mijn vorige column
was de overvloedige neerslag
een hoofdrolspeler, maar zoals
jullie in dit nummer kunnen le-
zen was de impact op bepaalde
projectsoorten voorlopig nog
eerder beperkt. Natuurlijk zijn
nog niet alle rapporten opge-
maakt en moeten er nog heel
wat data geanalyseerd worden
voor we definitief uitspraken
kunnen doen.

Wat wel vaststaat, is dat de da-
gen ondertussen al een hele
poos korter aan het worden
zijn. Minder daglicht, meer
duisternis. Sommige mensen
houden ervan, anderen krijgen
nu al heimwee naar die paar
écht zonnige weken (dagen?)
van de voorbije maanden. Ikzelf
hou wel van de afwisseling: een
zonnige, warme zomer gevolgd
door mistige, natte en soms
gure herfstmaanden. Als daar-
na een winter volgt met van
die intens koude, maar krakend
heldere dagen (en waarom niet
een beetje sneeuw?) die op zijn
beurt uitmondt in een belofte-
volle lente, ben ik best tevreden.
Lang geleden dat we nog zo'n
jaar hebben gekend, besef ik
plots ...

Waar ik eigenlijk naartoe wilde:
de kortere dagen en het ingaan
van de winterperiode doen mij
ook altijd denken aan de komst
van de wintergasten. De vries-
ganzen (lees zeker ook het ar-
tikel van Dirk Raes over de Klei-
ne Rietgans!) zijn misschien het
bekendst en het talrijkst, maar
ik denk in de eerste plaats toch
stiekem aan andere overwinte-
raars. Een aantal jaren geleden
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kon ik op zo'n ijzige, maar zon-
overgoten ochtend voor het
eerst een prachtig mannetje
Blauwe Kiekendief bewonderen.
Wat een vertoning: die egaal
grijs-blauwe kleur met die witte
stuit en zwarte vleugelpunten
en -rand. En dan die indringen-
de gele ogen in die massieve
kop, betoverend. Ogen die de
Blauwe Kiekendief onder an-
dere deelt met de adulte Wes-
pendief, die we hier niet in de
winter maar wel op trek (en ook
regelmatig, en steeds vaker, als
broedvogel) kunnen ontmoe-
ten.

Maar een echt iconische winter-
soort, met al even knallend gele
ogen, is voor mij wel de Velduil.
Een soort ook die al even mys-
terieus als iconisch mag wor-
den genoemd. Sommige jaren
zijn ze (in bepaalde regio’s) als
het ware in overvioed aanwe-
zig, blijven ze ook in het voor-
jaar hangen en hebben onze
medewerkers ogen tekort om
mogelijke nestlocaties te kun-
nen prikken. En andere jaren
mag je jezelf gelukkig prijzen
als je er Uberhaupt eentje te
zien krijgt in de winter en zijn ze
compleet verdwenen tegen de
lente. Maar soms zijn ze er ook
waar en wanneer je ze helemaal
niet verwacht. Net dat geeft
deze prachtige dieren die aura
van ongrijpbaarheid. Wie zijn of
haar geluk deze winter eens wil
beproeven: doe je stappers aan
en begeef je naar de schaarse,
historisch permanente graslan-
den die onze provincie nog rijk
is (Uitkerkse Polders ...) en ga
zonder verwachtingen, maar
vervuld van hoop, op zoek. Met
wat geluk verdrink je in de hel-
gele ogen van een Velduil. Ik
verzeker je dat die blik bijblijft.
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